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75 JAAR SAMANA

\ N

HET BEGON LANG GELEDEN, MET EEN DROOM EN WAT HOORP,
EEN PLEK VOL WARMTE, VRIENDSCHAP, GELOOF.
VOOR WIE HET NODIG HAD, STOND SAMANA PARAAT,
EEN LICHTPUNT IN DE STILTE, ALTIJD KLAAR VOOR DE DAAD.

[REFREIN]
LAAT DE ZON IN JE HART, SAMANA IS HIER,
AL 75 JAAR, MET LIEFDE EN PLEZIER.
SAMEN ZIJN WE STERKER, DAT IS ONZE KRACHT,
WE VIEREN HET LEVEN, MET EEN GLIMLACH VOL PRACHT!

DOOR DE JAREN HEEN, MET VALLEN EN STAAN,
ZIUJN WE BLIUVEN GELOVEN, BLIJVEN DOORGAAN.
VRIJWILLIGERS, VRIENDEN — WAT EEN MOOI GEBAAR,
JULLIE MAKEN SAMANA, AL DIE 75 JAAR!

[REFREIN]
LAAT DE ZON IN JE HART, SAMANA IS HIER,
AL 75 JAAR, MET LIEFDE EN PLEZIER.
SAMEN ZIJN WE STERKER, DAT IS ONZE KRACHT,
WE VIEREN HET LEVEN, MET EEN GLIMLACH VOL PRACHT!

EN IN DECEMBER KLINKEN ONZE STEMMEN LUID,
WE ZEGGEN “DANKJEWEL” — OPRECHT EN UIT DE HUID.
WE DANSEN EN ZINGEN, DE SFEER IS PARAAT,
SAMANA LEEFT VOORT, NOG EENS 75 JAAR — OP VOLLE VAART!

[LAATSTE REFREIN]

LAAT DE ZON IN JE HART, EN ZING MET ONS MEE,
WANT SAMANA LEEFT, EN GROEIT ALTIJD MEE.
SAMEN ZIJN WE STERKER, DAT IS ONZE KRACHT,
EEN TOEKOMST VOL WARMTE, MET LIEFDE GEBRACHT!
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